
 
 
 
 
Wijnreis naar Limburg 
 

 
 
Onder begeleiding van Kees en Ilse, wijnmeesters van de afdeling 
Utrecht/Zeist, hebben we met een plezierige groep mensen een reis naar 
Zuid-Limburg gemaakt. 
 
Onze wijnverkenning begon in Thorn, waar we werden verwelkomd met 
een typisch Limburgse lunch. In dit sfeervolle stadje brachten we een 
bezoek aan een wijnwinkel, waar we konden genieten van een kleine 
wijnenproeverij. Vanuit Thorn vervolgden we onze reis naar Valkenburg. 
 
Vanuit Valkenburg maakten we een schitterende wandeling naar St. 
Gerlach. Hier hebben we de kerk met haar prachtige fresco's en 
mozaïeken bezocht, wat zeer de moeite waard is. Een echte aanrader. Bij 
Château St. Gerlach hebben we de tuin met de wijngaard bezichtigd. Op 
het terras bij het Chateau konden genieten van wijn vergezeld door 
heerlijke lekkernijen. 
 
Dankzij de nauwe contacten van Maurice Warnier (VINTEUR) met lokale 
wijnmakers kregen we op vrijdag de kans om diverse lokale wijngaarden 
en landgoederen te bezoeken, waaronder Wijndomein St. Martinus, 
Noorbeek en Giesbeek. Hier verdiepten we onze kennis over de 
druivensoorten, het unieke terroir, het wijnmaakproces en de inspirerende 
verhalen van de wijnmakers en wijnmaaksters. 
 
's avonds werden we culinair verwend in het wijnrestaurant Mes Amis, 
waar we ons hebben laten verrassen door een voortreffelijk 
vijfgangendiner in combinatie met regionale wijnen. 
 
Deze goed georganiseerde en boeiende dagen vol wijnervaringen waren 
een waar genot. We kijken nu al uit naar onze volgende wijnreis. 
 
 
 
 
 



 
 
 
    
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 



 
 
 
 



 


